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Geachte heer/mevrouw !! 
Hier Nieuwsbrief 4 van dit jaar! Heeft u een nieuw 
adres of mailadres, of wilt u de Nieuwsbrief niet 
meer ontvangen, laat het ons weten! 

 
Stichting Oekroe 20 jaar!! 
Op vrijdag 31 maart 2003 werd Stichting Oekroe 
officieel opgericht! Helaas is de hulp voorlopig nog 
heel hard broodnodig. Maar we zijn blij en dankbaar 
dat we gesteund worden door een trouwe achterban! 
Op DV vrijdag 15 september willen we daar van  
19.30 uur tot ca 22.00 uur aandacht aan geven in de 
Fonteinkerk, Willem de Zwijgerlaan 1a in Katwijk. 
Het motto van deze avond: 
“Terugkijken en vooruit zien! Ook in oorlogstijd” 
Iedereen hartelijk welkom op deze avond waar ook 
Oekraïense kinderen zullen zijn! 
 
Bezoek aan Oekraïne! 
Iedere dag hoor en zie je wel berichten uit Oekraïne.  
Over raketinslagen in appartementengebouwen, 
slachtoffers, dramaverhalen. Van 1 t/m 12 augustus 
zijn Arie Vletter, Vincent van Zuijlen en Jaap de 
Mooij, eindelijk naar midden Oekraïne gegaan om 
onze partners daar een hart onder de riem te steken. 
Vooraf werd door mensen gevraagd: “Wat gaan jullie 
daar dan doen? Levensgevaarlijk! Oorlog”. Het 
antwoord dat we steeds gaven was simpel: “Als je 
broeders en zusters, jong en oud, in de penarie zitten, 
dan wil je er zijn om een arm om hun schouders te 
leggen, samen met hen te bidden en te danken”. En dat 
hebben we gedaan. Ongelofelijk hoe dankbaar onze 
vrienden waren, dat we zelfs in deze tijd van oorlog, 
naar hen toe kwamen! “Jullie zijn de eerste 
buitenlanders die, naast dat ze voor ons bidden, ook 
daadwerkelijk naar ons toekomen!”.  
Op dinsdag 1 augustus werd gevlogen van Eindhoven 
naar Suceava in zuidoost Roemenië, ca 40 km van de 
grens met Oekraïne. Daar zijn we opgehaald door 
Oekraïense vrienden. Na ca 9 uur rijden kwamen we 
in Shepetivka aan. Natuurlijk het Inspiration Centre 
bezocht en vluchtelingen uit oa Bachmut, Charkiv en 

Cherson gesproken. We mochten hen bemoedigen en 
met hen bidden. Ook waren we bij een doopdienst in 
het meer, waar jongeren, die nog nooit van het Goede 
Nieuws gehoord hadden, hun leven aan de Here God 
toe vertrouwde. Bogdhan was één van hen. Wat een 
geweldige getuige van zijn Heer is die gast van 18 jaar! 
In Ostroh waren bij het uitdelen van kleding aan 
vluchtelingen die alles zijn kwijtgeraakt. Ook daar 
mochten we bemoedigende woorden spreken. In 
Dubno werd de Christelijke school “Premudrist” 
bezocht. Prachtschool met bevlogen leiding. Ook 
waren we in een jeugdkamp van Dubno. Mooi was het 
om daar aangesproken te worden door gasten en 
meides van een jaar of 20. Die zijn jaren terug mee 
geweest met Kamp Oekraïne en zijn nu leiding in het 
kamp! In Korets bezochten we school 24, waar we met 
Handen Wapperen aan de slag zijn geweest. Project 
Handen Wapperen 2019 in Staroconstantiniv bezocht. 
Deze kinderopvang ligt op ca 600 meter van de 
luchtmachtbasis die een aantal keer gebombardeerd is. 
Zelfs nog 2 dagen voor wij er kwamen! De 
kinderopvang is onbeschadigd en draait als een 
tierelier. Als het luchtalarm afgaat, gaan de kinderen 
natuurlijk de schuilkelder in. Het gewone leven in 
Oekraïne gaat ook ‘gewoon’ door. Al merk je overal 
de diepe wonden die de oorlog slaat. Al zijn het alleen 
maar de talloze foto’s van gesneuvelden op de pleinen. 
Op zaterdag 12 augustus zijn we weer naar huis 
gevlogen met koffers vol verhalen en diepe indrukken 
die ons nog meer stimuleren om met onze activiteiten 
door te gaan! Dat kan alleen met uw steun in de vorm 
van gebed en uw gaven!  
 
Kamp Oekraïne 2024 en Handen Wapperen 2024 
Ook in 2024 zullen we de kampen, die daar ook tijdens 
de oorlog gehouden, financieel blijven steunen, als we 
er zelf niet naar toe kunnen. 
Wat Handen Wapperen betreft: In oktober gaan een 
paar mensen naar Moldavië, om daar mogelijke 
projecten voor Oekraïense vluchtelingen te bekijken.  

 
En onthoud: Van geven word je 
alleen maar rijker! 
Waar we kunnen, blijven we 
helpen. Helpt u mee?  
Wilt u meer info? Laat het ons 
weten! Blijft u ons steunen met 
gebed en gaven?  
Alvast hartelijk dank, mede 

namens onze vele vrienden in Oekraïne! 


