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Geachte heer/mevrouw !! 
Hier Nieuwsbrief 3 van dit jaar! Heeft u een nieuw 
adres of mailadres, of wilt u de Nieuwsbrief niet 
meer  ontvangen, laat het ons weten! 

 
Stichting Oekroe 20 jaar!! 
Op  vrijdag 31 maart 2003 werd Stichting Oekroe 
officieel opgericht! Helaas is de hulp voorlopig nog 
heel hard broodnodig. Maar we zijn blij en dankbaar 
dat we gesteund worden door een trouwe achterban! 
Op DV vrijdag 15 september willen we daar van  
19.30 uur tot ca 22.00 uur aandacht aan geven in de 
Fonteinkerk, Willem de Zwijgerlaan 1a in Katwijk. 
Zet het in de agenda! Nadere informatie volgt! 
 
Situatie Oekraïne 
We horen vrijwel dagelijks berichten van de 
beschietingen met kruisraketten en drones. Houdt het 
dan nooit op? Maar het leven daar gaat ook door. In 
de regelmatige contacten die we met Oekraïne 
hebben, valt op dat er een zekere gewenning aan 
luchtalarmen en dergelijke plaatsvindt. Bijzonder. 
Ook lezen we dat Oekraïense scholieren 
(vluchtelingen)  die hier in Nederland op school 
zitten, zich afvragen: Waarom moeten wij de 
Nederlandse taal leren? We willen zo gauw mogelijk 
terug naar huis, Oekraïne! 
Op zich is dat natuurlijk een goed teken!! Maar dat 
zal voorlopig wel nog niet gaan…. 
 
hulpvooroekraine 
Regelmatig gaan er in het kader van hulpvooroekraine, 
transporten met hulpgoederen naar Oekraïne, soms tot 
heel ver in Oekraïne.  Die hulp blijft nodig en zal 
alleen maar meer nodig worden! De mensen zijn daar 
heel dankbaar voor! Want velen hebben helemaal niks 
meer! Onvoorstelbaar! Bij Nova Kochovka (Waar 
onlangs de dam is opgeblazen) hebben we als Oekroe,  
in 2013 in een tehuis voor jongens met een handicap, 
in het kader van Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen, de sanitaire groep op mogen knappen. 
Binnenkort horen we hoe de situatie daar nu is…. 

 
Kamp Oekraïne 2023 
Om de kampen in Dunaivtsi, Hlynsk, Mukacevo,  
Lavki, Rivne en Svalyava in afgeslankte vorm te 
kunnen laten doorgaan, hebben we inmiddels de 
toegezegde bedragen aan hen overgedragen. 
Afgesproken dat we een verslag en wat foto’s van die 
kampen krijgen. Op deze wijze krijgen toch een aantal 
kids de mogelijkheid om even niet aan de 
oorlogssituatie te denken. Krijgen ze goed eten, en 
wordt ze vanuit de Bijbel van de liefdevolle God 
verteld door bevlogen Oekraïense vrijwilligers! 
Daarnaast is het plan, dat begin augustus een paar 
Oekers naar Oekraïne gaan om, zo mogelijk, een paar 
van die kampen te kunnen bezoeken en zo de leiding 
een hart onder de riem te steken! 

Hier kun je zien, 
hoe met heel een- 
voudige midde- 
len, kinderen de 
tijd van hun leven 
kunnen hebben!  
Mooi dat we dit 
kunnen doen! 
 

 
Handen Wapperen 2023 
Ook wat Handen Wapperen betreft, hebben we nieuws 
te melden! Voor we zelf in Oekraïne aan de slag  
kunnen, moet de oorlog eigenlijk voorbij zijn. Daarom 
hebben we via onze contacten,  verder gekeken. Zo zijn 
er inmiddels goede contacten in Moldavië. Daar is een 
project dat er veelbelovend uitziet. In september gaan, 
nadat we uitgebreide informatie ontvangen hebben, 
een paar Handen Wapperaars ter plekke het project 
bekijken en bespreken. Het gaat om een project, waar 
Oekraïense vluchtelingen met kinderen, opgevangen 
worden. En als dat, hopelijk snel, niet meer nodig is, 
wordt het gebruikt voor de huisvesting van straatarme 
Moldaviërs met kinderen!  
De Handen Wapperaars zijn er klaar voor! 
 
Blijft u ons/hen helpen met gebed en financiën? 
Voor de kampen en de plannen van Handen Wapperen, 
kunnen we niet zonder uw steun. We kunnen niet 
zonder uw gebed, maar ook niet zonder uw financiële 
steun! Elke Euro is welkom! 
En onthoud: Van geven word je alleen maar rijker! 
Waar we kunnen, blijven we helpen. Helpt u mee?  
Wilt u meer info? Laat het ons weten! 


