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Stichting Oekroe (20 jaar!) 
Westerpark 150 
2231 DM Rijnsburg / Holland 
Tel.  071-4022787/06-53714712 
Internet: www.oekroe.nl 
E-mail: info@oekroe.nl 

Geachte heer/mevrouw !! 
Wijzigt uw (mail)adres? 
Geef het aan ons door svp. 

Wilt  u  de Nieuwsbrief niet meer  ontvangen of  
voortaan digitaal, laat het ons weten svp!  
Bij overmaken van een gift ,  graag uw postcode 
en huisnummer vermelden! Dank u! 

 
Stichting Oekroe 20 jaar!! 
Vandaag, vrijdag 31 maart 2023 is het op de kop af  
20 jaar geleden, dat Stichting Oekroe officieel werd 
opgericht! Aan de ene kant een bijzondere felicitatie 
waard, als we denken aan al die ruim 3.000 kinderen 
en jongeren die we in die jaren een heerlijke kamptijd 
hebben mogen geven. Een kamptijd waarin ze goed 
eten gekregen hebben, waar er oprechte aandacht voor 
hen was en waar ze, niet in de laatste plaats, van de 
Liefde van de Here God hebben mogen horen. Ook als 
we denken aan al die bijna 200 vrijwilligers die met 
Kamp Oekraïne en/of met Handen Wapperen van 
Stichting Oekroe, mee geweest zijn. En de ruim 20 
opknapprojecten, waar de Handen Wapperaars samen 
met Oekraïners, aan de slag geweest zijn. Waardoor 
heel veel kinderen een goeie kinderopvangplek of 
kinderafdeling in een ziekenhuis gekregen hebben! En 
dan al onze sponsors en bidders die het mogelijk 
maken om dit mooie werk te kunnen doen!  
Bovenal gaat onze dank uit naar de Here God, Die ons 
behoed en bewaard en gespaard heeft en die al deze 
activiteiten heeft gezegend. Want dat weten we zeker 
door de berichten uit Oekraïne over het mooie 
jeugdwerk dat door oa de kampen een enorme boost 
heeft gekregen! Dank U Heer! 
 
Corona en Oorlog 
Helaas konden we in 2020, 2021 en 2022 vanwege 
Corona en Oorlog, niet met groepen Nederlandse 
vrijwilligers naar Oekraïne. Maar wel is het kampwerk 
doorgegaan, zij het anders dan voorgaande jaren! En 
wel door groepen Oekraïners waar we, mede door de 
voorgaande kampen, uitstekende contacten mee 
hebben. Door de financiële steun die wij hebben 
verleend, hebben ruim 250 kinderen, waarvan ook heel 

wat vluchtelingkinderen, toch even kunnen ontsnappen 
aan de dagelijkse oorlogsspanning! 
 
hulpvooroekraine 
Onder deze naam gaat de hulpverlening met 
humanitaire transporten nog steeds door. Met deze 
samenwerking van St. Oekroe, St. Werkgroep De 
Ruyter en St. Hands & Feet, worden nog steeds 
hulpgoederen en voedsel naar Oekraïne gebracht. Het 
laat zich raden, dat ook deze hulp, meer dan welkom 
is! Het wordt door Oekraïners verder gebracht tot in oa 
Odessa en Charkov! 
 
Kamp Oekraïne 2023 
Wat Kamp Oekraïne 2023 betreft, richten we ons op 
komende zomer. Als mogelijke kampdata hebben we 
24 juli t/m 8 augustus staan! We houden de moed er in! 
Mocht het vanwege de veiligheidssituatie niet 
mogelijk zijn er met een groep Nederlandse 
vrijwilligers heen te gaan, zullen we in ieder geval 
plaatselijke kampen weer financieel steunen.  
We hopen natuurlijk dat we er zelf heen kunnen!! 
 
Handen Wapperen 2023 
Als, hopelijk snel, de oorlog afgelopen zal zijn, is er 
heel wat op te knappen in Oekraïne. Wij zullen in 
overleg met onze partners, waar we een jarenlange 
band mee hebben, beslissen waar we aan de slag zullen 
gaan. Zij bepalen waar. En wellicht hebben we tot die 
tijd een mogelijkheid om iets te doen voor Oekraïense 
vluchtelingen in grensgebieden van Oekraïne.  
 
Warme Sokken Actie 
Inmiddels zijn ruim 8.000 paar sokken naar Oekraïne 
gebracht. Mensen, jong en oud, zijn daar reuze blij 
mee! Nog ruim 1.000 paar gaan met één van de 
volgende transporten mee. Dan is deze actie afgerond! 
In verschillende plaatsen gaan nog wat mensen door 
met breien. Die kunnen nog wel wat wol gebruiken!  
Hun gebreide artikelen gaan met de reguliere 
transporten mee! Alle gevers van, sokken, shawls en 
geld: Hartelijk dank! 
 
Blijft u ons/hen helpen met gebed en financiën? 
En onthoud: Van geven word je alleen maar rijker! 
Waar we kunnen, blijven we helpen. Helpt u mee?  
Uw hulp en steun komt altijd goed terecht, daar zorgen 
wij voor, daar kunt overtuigd van zijn! 
Hopelijk kunnen we er binnenkort zelf weer heen!  
Ook dat geeft hen daar een hart onder de riem!  


