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Stichting Oekroe 
Westerpark 150 
2231 DM Rijnsburg / Holland 

Tel.  071-4022787/06-53714712 

Internet: www.oekroe.nl 

E-mail: info@oekroe.nl 

Geachte heer/mevrouw !! 
 

Wijzigt uw (mail)adres? Geef het aan ons door svp. 
Wilt u de Nieuwsbrief niet meer ontvangen of als u de 
Nieuwsbrief voortaan digitaal wilt ontvangen, laat het ons 
weten svp!  
Wilt u, als u bij het overmaken van een gift, uw postcode en 
huisnummer vermelden? 

 
hulpvooroekraine.nl 
Vandaag, vrijdag 11 november 2022, is al de 261ste dag van 
deze afschuwelijke oorlog. Ieder dag sneuvelen er talloze 
mensen en worden er ziekenhuizen, scholen, 
appartementengebouwen, elektriciteitscentrales, 
verkeersknooppunten enz. aan puin geschoten. Als je er niet 
voor uitkijkt, zou je er gewend aan kunnen raken! 
afschuwelijk! Door de jaren heen zijn er via Stichting 

Oekroe en Stichting Werkgroep 
De Ruyter een aantal betrouwbare 
contacten opgebouwd. Daar 
maken we als gezamenlijke 
stichtingen Oekroe, Hands & Feet 
en Werkgroep De Ruyter, 
dankbaar gebruik van. Zodoende 
weten we dat de hulpgoederen die 
we versturen, goed terecht komen. 
Deze contacten brengen de 
hulpgoederen ook veelal door naar 
het oosten van Oekraïne! 

Inmiddels zijn er sinds 24 februari, de dag van de inval, al 
bijna 40 opleggers met hulpgoederen naar Oost-Europa 
gebracht! En het ziet er naar uit, dat die hulpgoederen nog 
in lengte van jaren nodig zijn! Helaas! 
 
Kamp Oekraïne 2022 
Uit eerdere Nieuwsbrieven van Stichting Oekroe weet u al, 
dat we vanwege de oorlog, niet met vrijwilligers naar 
Oekraïne konden. Maar gelukkig konden we wel 
kinderkampen in Svalyava, Hlynsk, Rivne, Lavki, 
Shepetivka en Hrytsiv financieel steunen. Even   weg uit de 
dramatische oorlogsomstandigheden! Ook 
vluchtelingenkinderen!  Op de achterkant van deze 
Nieuwsbrief, staan wat kampverslagen. 
 
Kamp Oekraïne 2023 
Hoe de situatie in Oekraïne zich gaat ontwikkelen, weet 
geen mens. Maar als Stichting Oekroe gaan we toch de 

voorbereidingen voor Kamp Oekraïne 2023 opstarten. Op 
dinsdag 22 november om 20.00 uur houden we 
infoavond Kamp Oekraïne 2023.  
Jij/U bent die avond van harte welkom op het adres 
Westerpark 150 in Rijnsburg. Je kunt er alleen maar 
wijzer van worden en verplicht je nog tot niks!  
 
Handen Wapperen 
In 2019 zijn wij als Stichting Oekroe voor het laatst zelf aan 
een bouwproject werkzaam geweest. De jaren 2020 en 2021 
konden we er niet heen vanwege corona. Toch zijn we 
doorgegaan met het steunen van projecten. We zijn nu 
samen met onze Oekraïense partners, aan het nadenken, 
over de hulpvraag na de oorlog. Om invulling te geven aan 
onze opdracht om de woon- en leefomgeving van kinderen 
weer veilig te stellen, zijn veel vrijwilligers nodig en is er 
veel geld nodig. Kom daarom op dinsdagavond 22 
november naar de info avond in Westerpark 150, 
Rijnsburg. 
 
WARME SOKKEN ACTIE ST. OEKROE 
Denk je ‘ns in! Geen gas, geen elektriciteit, geen 
verwarming!! Koude voeten! En je weet het: Als je voeten 
koud zijn, heb je het helemaal koud. Vandaar de dringende 
vraag uit Oekraïne om echt warme sokken voor kinderen, 
dames en heren. Alle maten! 
Een paar dames starten daarom de zogenaamde WARME 
SOKKEN ACTIE OP! Ze willen zo veel mogelijk echt 
warme sokken verzamelen. En daar roepen ze uw hulp bij 
in! U kunt helpen door zo veel mogelijk echt warme 
sokken af te geven op de volgende adressen:  
 
Rijnsburg: W. van Delft-Vianen, Evertsenstraat 23 
Rijnsburg: C. de Mooij-Vianen, Westerpark 150 
Katwijk: R. de Vries-de Mooij, Tijmstraat 39 
Katwijk: W. van der Plas-de Mooij, Stevinlaan 2 
Katwijk: A. van Egmond, Blekerij 16 
Rouveen: Geke de Haan, Oude Rijksweg 380A 
 
Geld geven voor sokken mag natuurlijk ook! 
(svp vermelden: Sokkengeld) 
 
Blijft u ons/hen helpen met gebed en financiën? 
En onthoud: Van geven word je alleen maar rijker! 
Waar we kunnen, blijven we helpen. Helpt u mee?  
Hopelijk kunnen we er binnenkort zelf weer heen!  
Ook dat geeft hun daar een hart onder de riem! 
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Mukacevo 

In Mukacevo heeft Vlad twee 
kinderkampen georganiseerd. Daar is 
het geld van Stichting Oekroe aan 
besteed. en gegaan. Een dagkamp en 
een 3-daags kamp. De kinderen waren 
voor de helft vluchtelingenkinderen en 
de andere helft kinderen uit Mukacevo 
en omgeving. Van de leiding was 80% 

vluchteling. Thema's waren: Vriendschap, een echte vriend, 
Jezus is de beste Vriend. En: De grote Schepper, het 
grootste probleem, de grote Redder, keuze, heb een 
dagelijkse omgang met God, jij bent een nieuwe schepping. 
Ze kijken terug op een mooie tijd waarin gebouwd is aan 
nieuwe contacten, ook met de ouders. Namens de kinderen 
en de kerk: bedankt voor de financiële ondersteuning.  
 
Hlynsk 
In Hlynsk heeft men een dagkamp gehouden op het terrein 
van de kerk en een kamp met een 
aantal kinderen/jongeren 
waarbij ze in tenten sliepen. Ze 
hebben een mooie tijd gehad met 
elkaar. De meeste deelnemers 
hadden geen christelijke 
achtergrond en er waren vluchtelingen bij.  
Ze danken hartelijk voor het gebed en de financiële steun. 
Ze ervaren het als bijzonder hoe we met elkaar in contact 
zijn gekomen. 
 
Dunaivtsi  
In totaal zijn 193 kinderen bereikt over twee dag kampen. 
Het thema was: De stap naar overwinning aan de hand van 
verhalen van Mozes. Er waren behoorlijk wat 
vluchtelingenkinderen op het dagkamp en kinderen uit 
arme gezinnen. De meesten van hen hebben geen kerkelijke 
achtergrond. 
De kinderen konden lekker spelen, uitrusten, eten en 
kennismaken met de Bijbelverhalen en thema’s. Elke dag 
had een vaste structuur van opening, Bijbelles, zingen, 
knutselen, spel, en dergelijke. 
God zegende ons met goed weer, waardoor we steeds buiten 
zijn geweest. Veel ouders spraken met ons als leiding en 
vertelden dat hun kinderen anders thuiskomen: Ze willen 
bidden voor het eten en het naar bed gaan en kijken uit naar  
 

 
de volgende dag van het kamp. Heel wat ouders konden hun 
kinderen niet mee naar huis krijgen aan het eind van de dg, 
zo leuk vonden ze het!  In korte tijd hechtten de kinderen 
zich aan de leiding. We hebben afgesproken regelmatig een 
kampzaterdag te zullen houden. 
Dank aan Stichting Oekroe en alle goede mensen die 
Oekraïne helpen in deze moeilijke tijd. Dit getuigt van Gods 
liefde voor ons. Gods zegen toegewenst. 
 
Dagkamp 2022 Rivne 
Het kinderkamp “Je bent een ster!” werd geleid door jeugd 
van onze kerk. Er waren ruim 50 kinderen die hoorden van 
de Here Jezus en zijn Liefde voor deze wereld. Ons doel met 
het kamp was de kinderen een fijne tijd te geven, waarin tijd 
was voor rus, spellen, goed eten en natuurlijk: de Liefde van 
God voor hen. 
Er waren heel wat vluchtelingenkinderen en kinderen die 
hun familie door de oorlog zijn kwijt geraakt.  
We delen hulpgoederen uit, houden moederbijeenkomsten, 
waar we niet alleen praten over de situaties waaruit ze 
gevlucht zijn, maar met wie 
we ook de Liefde van God 
hebben gedeeld en ze 
uitgenodigd naar de kerk te 
komen en zich bij ons zover 
mogelijk thuis te voelen! 
Van de ruim 50 kinderen 
waren er maar ca 20 die ooit 
verhalen uit de Bijbel 
gehoord hadden. 10 kinderen 
kwamen bij ons uit de kerk. 
Meer dan de helft van de uit 
Oost-Oekraïne gevluchte kinderen had nog nooit een kerk 
van binnen gezien. De kinderen van 6 tot 12 jaar waren 
bezig in de tuin van de kerk met Engelse les, 
knutselwerkjes. Er werd heerlijk gezongen en ze kregen 
goed te eten. We hebben ze over de geschiedenis van 
Oekraïne verteld. We hebben ze over de eerste 4 
hoofdstukken uit de Bijbel van Johannes verteld. De apostel 
van de Liefde. We danken de Here God en Stichting Oekroe 
dat we deze kampen in rust mochten genieten. Geprezen zij 
de Heer, Die hemel en aarde geschapen heeft! 
 


