
Nieuwsbrief 4 24 mei 2022 (20e jaargang !) 

Kamp Oekraïne 2022 & Handen Wapperen 2022 

Kamp Oekraïne 2022 en Handen Wapperen 2022: Activiteiten van Stichting Oekroe te Rijnsburg  
Stichting Oekroe is als ANBI erkend      (Uw gift is aftrekbaar)           KvK Rijnland nr. 28097322 
IBAN: Kampen NL52RABO 0336855869IBAN: Handen Wapperen NL09RABO 0122274601 

 
Stichting Oekroe 
Westerpark 150 
2231 DM Rijnsburg / Holland 
Tel.  071-4022787/06-53714712 
Internet: www.oekroe.nl 
E-mail: info@oekroe.nl 

Geachte heer/mevrouw !! 
Wijzigt uw (mail)adres? 
geef het aan ons door.ook 

als  u wilt de Nieuwsbrief niet meer wilt 
ontvangen ofals u de Nieuwsbrief voortaan 
digitaal wilt ontvangen.  
Wilt u, als ubij het overmaken van een gift , uw 
postcode en huisnummer vermelden? 

 
hulpvooroekraine.nl 
Het is vandaag 24 mei, precies 3 maanden geleden dat 
Rusland Oekraïne binnenviel. Wat is er sindsdien veel 
verwoest en wat zijn er veel slachtoffers! 
Verschrikkelijk! En dan de stroom vluchtelingen van 
huis en haard verdreven! Veel vluchten naar andere 
delen van Oekraïne, naar Polen, Roemenië en andere 
delen van Europa, tot in onze eigen dorpen en steden.  
Er is veel hulp nodig: Matrassen, dekbedden, voedsel 
enz. enz. Daar voor hebben St. Oekroe, St. Werkgroep 
De Ruyter en St. Hands n Feet de handen ineen 
geslagen. Er zijn veel goederen gebracht, voedsel 
gekregen en gekocht. En veel geld via de 3 stichtingen 
ontvangen. Alleen al via St. Oekroe kwam ruim € 
50.000,- binnen! Heel veel dank daar voor! Al het geld 
voor de nood in Oekraïne is doorgestort naar de 
rekening van St. Werkgroep De Ruyter. Vandaar 
worden alle betalingen gedaan voor de hulptransporten 
naar Oekraïne en Roemenië. Inmiddels zijn er al 17 
opleggers vol weg gebracht, waarvan een aantal tot 

diep in Oek- 
raïne. En daar 

vandaan  
wordt het weer 

verder 
Oekraïne in 
gebracht, tot 
zelfs in 
Odessa. Er is 

in Lavki, waar we als St. Oekroe al 18 jaar komen met 
Kamp Oekraïne, riolering hersteld, een wasmachine 
gegeven, een houtkachel voor in de grote tent gegeven. 
Op dit moment zijn daar ca 150 vluchtelingen 
ondergebracht! Alle kamplocaties worden op dit 
moment gebruikt als opvanglocatie voor 

vluchtelingen. Daar zijn inmiddels ook al een paar 
kindjes geboren! Hoe het allemaal af zal lopen weten 
we niet. Wat we wel weten is dat er veel hulp nodig 
blijft. En gelukkig hebben wij heel veel gekregen, 
waardoor we met de vluchtelingen kunnen delen!  
 
Kamp Oekraïne 2022 
Het plan was om met de deelnemers aan Kamp 
Oekraïne 2022 van 25 juli t/m 9 augustus naar 
Oekraïne te gaan om daar samen met onze Oekraïense 
partners kinder- en jongerenkampen te houden voor 
veelal kansarme jeugd. Zoals het er nu naar uitziet, 
kunnen we die kampen niet houden op de manier zoals 
we dat al 17 jaar gedaan hebben. Dat neemt niet weg 
dat we op een iets andere manier  toch veel kinderen in 
Oekraïne een kampweek willen bezorgen. Dat zullen 
kampweken zijn, waar onze Oekraïense partners 
kampweken zullen houden voor vluchtelingenkinderen 
en kinderen uit hun eigen plaatsen. Even de zinnen 
verzetten met sport en spel, goed eten en natuurlijk de 
verhalen uit de Bijbel waar in gewezen wordt en 
verteld wordt van de 
echte vrede die de 
Here God wil geven. 
We willen die 
kampen graag 
financieel steunen. 
En daar hebben we 
uw steun bij nodig! 
En misschien gaan er enkelen van ons ook nog wel 
naar toe. Tenminste, als het veilig is! Dat er de 
komende jaren veel te doen is in Oekraïne, is duidelijk. 
Daar willen wij zeker ons steentje aan bijdragen.  Met 
onder andere: 
 
Handen Wapperen 
Wat we als Handen Wapperen op korte termijn in 
Oekraïne kunnen betekenen, hangt van de 
omstandigheden af. We willen ook op de een of andere 
manier nagaan, hoe de inmiddels 20 opknapprojecten 
die we met de Handen Wapperaars gedaan hebben, 
erbij staan. Daarnaast hebben we overleg met onze 
Oekraïense partners, om te kijken wat we op dit 
moment voor elkaar kunnen betekenen. 
 
Blijft u ons/hen helpen met gebed en financiën? 
Laatst hoorde ik de opmerking: ‘Waar gedeeld wordt, 
heeft iedereen genoeg!’.  


