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Stichting Oekroe 
Westerpark 150  
2231 DM Rijnsburg / Holland 
Tel.  071-4022787/06-53714712 
Internet: www.oekroe.nl   
E-mail: info@oekroe.nl 

Geachte heer/mevrouw !! 
Wijzigt uw (mail)adres? 
geef het aan ons door. ook 

als  u wilt de Nieuwsbrief niet meer wilt 
ontvangen of als u de Nieuwsbrief voortaan 
digitaal wilt ontvangen.  
Wilt u, als u bij het overmaken van een gift , uw 
postcode en huisnummer vermelden?  

 
Kamp Oekraïne 2022 
Dit jaar staat het vertrek voor Kamp Oekraïne gepland 
op maandag 25 juli. De eerste dag hebben we een 
flinke rit van zo’n 1.300 km voor de boeg. We gaan 
namelijk met busjes. Daarin nemen we ook heel veel 

kampspullen mee. Maar 
door de huidige situatie 
zou alles wel eens heel 
anders kunnen 
verlopen! Misschien 
kunnen we er helemaal 
niet heen vanwege de 
vreselijke oorlogs-

situatie! Dat geldt overigens ook voor Handen 
Wapperen. Met die groep knappen we normaal 
gesproken gebouwen voor bijvoorbeeld kinderopvang 
op…. Maar…….het is momenteel : 
 
Oorlog in Oekraïne! 
Op donderdag 24 februari, ’s morgens vroeg, gebeurde 
dat, waar we al enige tijd voor vreesden, maar waarvan 
we hoopten, dat het nooit zou gebeuren! Oorlog in  
Oekraïne! Vreselijke beelden van verwoeste steden,  
brandende gebouwen, zelfs een gebombardeerde 
kerncentrale, honderdduizenden vluchtende mensen.  
Plaatsen waar we als Stichting Oekroe al jaren 
uitstekende contacten mee hebben, onder zwaar vuur! 
Vrienden in nood en angst zoals in oa Lviv, Rivne, 
Dubno, Novograd Volynsk, Shepetivka, Michalutska, 
Szultsyn, Staroconstantiniv, Lethychiv, Verbka enz. 
Bijna dagelijks hebben we contact met Oekraïne. 
Bijvoorbeeld met Roman die in de buurt van Kyiv (Dit 
is de Oekraïense schrijfwijze). Hij was de dinsdag voor 
de inval met vrouw en kinderen vertrokken  naar Lviv, 
waar hij voor zijn werk moet zijn. Zijn schoonmoeder 

woont daar in de buurt. Nu hij daar zit, doet hij dienst 
in  de burgerwacht. Hun taak is het bewaken van 
spoorwegen en energiecentrales. Een ander voorbeeld 
is Svetta. Zij is met haar moeder en broertje in Wenen. 
Pa is opgeroepen in het leger. Mensen waar we vaak 
gelogeerd hebben.  
Dan is daar Nina. Zij heeft het al een aantal jaren op 
haar hart gekregen om kansarme zigeunerkinderen en 
straatkinderen op te vangen, te voeden en te 
begeleiden. Op dit moment verblijven er zo’n 60 
kinderen en volwassenen bij haar. Als het luchtalarm 
gaat, gaan ze met elkaar de naastgelegen schuilkelder 
in. Soms blijven ze daar de hele nacht. Je kunt je 
voorstellen dat er heel veel voedsel nodig is om al die 
monden te vullen.  
Nina zei één dezer dagen tegen mij: Er hebben nog 
nooit zoveel mensen gebeden als nu. Misschien 
gebruikt de Here God deze oorlog wel om mensen te 
redden! Dat mensen tot God vluchten en zo gered 
worden voor de eeuwigheid! Vanmorgen gaf ze de 
volgende Bijbeltekst door: Jullie moeten  niet bang zijn 
voor de mensen. Ze kunnen wel je lichaam doden maar 
niet je ziel….. Matth. 10:28.  
 
hulpvooroekraine.nl 
Vanwege de oorlog in Oekraïne, hebben drie in 
Rijnsburg gevestigde stichtingen de handen ineen 
geslagen, te weten Stichting Werkgroep De Ruyter, 
Stichting Hands & Feet en Stichting Oekroe. Op deze 
site: hulpvooroekraine.nl vindt u alles waar mee u de 
mensen in Oekraïne kunt helpen. Met goederen, geld 
en niet te vergeten, gebed. Ook via de sites van de 3 
stichtingen kunt u op de hulppagina komen. 
Geld is nodig voor het transport van de goederen. 
Reken maar op € 5.000,- per oplegger, brandstof enz. 
Daarnaast gaat voeding gekocht worden. Stichting 
Werkgroep De Ruyter brengt al meer dan 30 jaar 
goederen naar Oost-Europa. Door de jarenlange goede 
contacten komen de goederen bij de goede mensen 
terecht. En mochten we Oekraïne niet in mogen, dan 
brengen we het bij zgn hubs aan de grenzen. 
Goederen kunt u op maandag-, woensdag- en 
zaterdagmorgen van 9 tot 12 uur brengen in de hal van 
Werkgroep De Ruyter aan de Vinkenweg 7, Rijnsburg. 
Op maandag- en woensdagavond van 18.30 uur tot 
21.30 uur in de hal van de Immanuëlkerk, Kerkstraat 5 
in Rijnsburg. En natuurlijk op de eerste zaterdag van 
de maand van 10 tot 12 uur op het Hoftuinplein in 
Rijnsburg 
Alvast hartelijk dank voor goederen, geld en gebed! 


