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De eerste Nieuwsbrief van deze

18e jaargang,
is dubbelzijdig !

In dit nummer:

Oekraine

Kamp Oekraine 2020

Kampervaringen Lisette

Ervaringen HW Allaart

o

Handen Wapperen 2020 5

Agenda:

e 26 november 2019: Infoavond
Kamp Oekraine 2020 en Handen
Wapperen 2020 in De Voorhof,

Rijnsburg, aanvang 20.00 uur
9 december Poolster
Poolster 6, Katwijk
Aanvang 20.00 uur

15 december Rouveen
Esdoomlaan 3, (Levensbron)
Aanvang 19.30 uur

Collectes bij voetbalwedstrijden
van Katwijk, Quick Boys en
Rijnsburgse Boys. Data volgen.

Handen Wapperen 2020 :
Data: 18 t/m 29 mei

Oekraine

De sitnatie in Oekraine
verandert heel langzaam.
Dan weer een klein stapje
vooruit, en soms een grote
stap achteruit. Met het
aantreden van de nieuwe
president dit jaar, lijkt er,
wat de landspolitiek be-
treft, enige beweging te
zijn. Ook met betrekking
tot het onrustige oosten
van het land. In de dorpen
merk je daar nog niet heel
veel van. De armoe is
groot, ontwaarding van
het geld, mensen die naar
het buitenland gaan om er
te blijven of om er te wer-
ken. Daardoor blijven de
kinderen vaak bij een heel
oude opa en/of oma. Men
probeert te roeien met de
riemen die men heeft. Op

1. Oekraine

het afgebeelde kaartje van
Oekraine zie je links het
geel omgeven gebied,
Daar bevinden zich de
locaties van de 3 kampen
die we als Stichting Oek-
roe jaarlijks organiseren.
Uit het rode gebied rechts

14 november 2019

daar van, komen kinderen
naar de kampen en daar
bevinden zich de meeste
Handen Wapperen projec-
ten. Overigens alle ca 20
projecten die we sinds
2007 hebben mogen doen,
zijn daar ook.

2. Kamp Oekraine 2020

Van DV 3 t/m 18 augustus
gaan we weer 3 kinder- cq
jongerenkampen  voor
kansarme kinderen organi-
seren in de Trans Karpa-
ten. Dat is in het geel om-
geven gebied. In 2020
zullen er kinderen komen
uit Rivne (3e keer),

Dunavitsi (2e keer) en
Hlynsk. (Derde keer). De

3 kamplocaties bevinden
zich in Huta, Klyniovits
en Lavki. Voor de kinde-
ren is het echt vakantie!
De Karpaten, een van de
mooiste natuurgebieden
van Oekraine zijn een
droom voor de kids! Even
uit de dagelijkse sleur.
Vaak een thuissituatie die
doortrokken is van drank

en armoe. Maximaal 3 jaar
achtereen doen we een
kamp met dezelfde groep.
Daarmee krijgt het jeugd-
werk van de betreffende
kerkelijke gemeente een
boost! In heel wat plaatsen
zijn daardoor inmiddels
geweldige jeugdclubs en
zondagsscholen. Geweldig
om die gevolgen te zien!



Wim de Mooij


“Een steuntje in

de rug kunnen
we, ook wat dat
betreft,
allemaal wel

gebruiken”

Ervaringen van Lisette,
die al 3 keer is mee ge-
weest, 2019 heeft overge-
slagen, Vraag aan haar:
Waarom gaan jullie in
2020 toch weer mee met
Kamp Oekraine ?
Het is ondertussen al weer
meer dan 1,5 jaar geleden
dat we besloten een jaar niet
met Oekroe mee te gaan, een
beslissing die veel moeite
heeft gekost. We waren 3
jaar op rij mee gegaan naar
de kampen in Oekraine, een
geweldige ervaring! De lan-
ge (maar ontzettend gezelli-
ge) busritten, de geweldige
kinderen, mooie verhalen en
bijzondere geloofsmomen-
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3. Kampervaringen

ten. Het is een fantastische
ervaring! Toch hebben we
vorig jaar besloten om een
jaar lang niet meer mee te
gaan, we gingen backpacken
door Thailand. Het was on-
wijs gaaf en het was een heel
bijzondere ervaring, maar
we misten iets. We misten
die lieve kindergezichtjes en
de oprechte blijdschap in
hun ogen als je met ze aan
het spelen was. Toch twijfel-
den we, moesten we wel
weer gaan? Wat was de goe-
de beslissing? Toen waren
we op een jeugdweekend.
We hadden verschillende
taken en waren met andere
dingen bezig. Het was een

geweldig weekend, met ver-
schillende activiteiten, muzi-
kanten en sprekers. Bij de
laatste spreker werden we
allebei, afzonderlijk, erg
geraakt door de gesproken
woorden. Het was zo duide-
lijk, we moesten nog een
keer naar Oekraine! We mo-
gen nog een keer delen hoe
fantastisch onze God is en
wat hij voor alle kids mag
betekemnen
Het is bijzonder wat God je
kan vertellen als je maar
luistert. Wil jij ook kansar-
me kinderen de zomer van
hun leven geven? Kom dan
naar €én van de informatie
avonden! (Zie agenda).

4. Ervaringen Handen Wapperen

Allaart ter Haar gaat in
2020 voor de derde keer
mee met Handen Wappe-
ren. Waarom?

Veel kinderen in Oeckraine
leven in zeer slechte omstan-
digheden. Ten gevolge van
de armoede zijn vooral de
kinderen hiervan de dupe.

Om hierbij te helpen is
""Handen Wapperen™ van de
Stichting Oekroe regelmatig
actief om de kansarme kin-
deren een goed onderdak te
geven voor hun scholen en
kinderdagverblijven. Als we
in onze omgeving om ons
heen kijken, komen wij toch
niets te kort, in Oekraine

ligt dat toch heel anders.
Kunnen ze het wel krijgen
dan kunnen ze het niet beta-
len. Een reden te meer om
daar te gaan helpen om onze
handen te laten wapperen.
Daar wil w/je toch ook bij
zijn voor de Kids. Daarom
meegaan met "Handen Wap-
peren" van de St. Oekroe!

5. Handen Wapperen 2020

In 2007 is voor het eerst een
groep enthousiaste vrijwilli-
gers van Stichting Oekroe
naar Oekraine geweest om
voor veelal kansarme kinde-
ren een basis woon-leef- en
leeromgeving mogelijk te
maken. Hiervoor zijn scho-
len, internaten en ziekenhui-
zen etc. verbouwd en ge-
renoveerd. Ook is er kinder-
opvang en een revalidatie-
centrum voor gehandicapte
kinderen gerealiseerd waar
dit nog niet of nauwelijks
aanwezig was. Alle projec-

ten die in uitvoering zijn
genomen, hebben we succes-
vol af mogen sluiten. Van 18
t/m 29 mei 2020 gaan we
voor de 14° keer naar Oekra-
ine om een bouwproject te
realiseren. De eerste voorbe-
reidingen hiervoor zijn al-
weer opgestart. We werken
ook komend jaar weer sa-
men met een betrouwbare
Oekraiense partner die heeft
bewezen dat zij, net als
Stichting Oekroe kinderen in
kansarme situaties hoop en
perspectief op een zelfstan-

dige toekomst wil bieden.
Als dit je aanspreekt en je
bent niet bang op je handen
vuil te maken kom dan naar
één van de informatieavon-
den. Zie voor data en plaat-
sen de agenda. Komen naar
een infoavond verplicht je tot
niets. Je kunt er alleen maar
wijzer van worden!

Hoe helpen? Door
geven, mee gaan
en bidden. Thanx!




